
VERSLAG WK FEEDER GENT WATERSPORTBAAN 

 

 

Wat een memorabel weekend voor het Nederlandse zoetwatervissen!!  

 

In één en hetzelfde weekend zowel de 

overwinning voor ons team in de 

Meerlandenwedstrijd in Florence als de 

wereldtitel voor ons Feeder-team in België. 

Dat lijkt me iets wat nog niet zo vaak 

gebeurd zal zijn. 

 

Wat een week in Gent. Ik denk dat ik mag 

zeggen dat we de gehele week tot de beste 

teams behoorden daar, zoveel was wel 

duidelijk tijdens de trainingen waarin we, 

voor de omstandigheden, prima vingen en 

vooral waar het “tactisch” aardig leek te 

kloppen. 

 

Dat is allemaal wel mooi natuurlijk maar het 

moet er tijdens de twee wedstrijddagen toch 

maar even uitkomen. De kwaliteit van het 

feedervissen is in 1 jaar tijd ongelooflijk 

omhoog gegaan. We hebben het dan over 

gigantische stappen voorwaarts die overal 

zijn gemaakt door allerlei teams. Logisch 

ook. Vorig jaar was alles, op internationaal 

gebied, nieuw en uiteraard leert iedereen 

van elkaar en verbetert. 

 
            Coach Jan van Schendel wordt geïnterviewd 

 

Het feedervissen zal snel verder stijgen in populariteit. Vorig jaar 16 deelnemende landen, nu 

22 en de komende jaren, misschien met uitzondering van volgend jaar wanneer dit 

kampioenschap in Zuid Afrika gehouden gaat worden, gaat dit aantal nog flink toenemen. 

Er zijn bovendien prachtige kampioenschappen in het vooruitzicht met na Zuid Afrika 

respectievelijk Ierland en Nederland als waarschijnlijke organisatoren. 

 

De watersportbaan in Gent is een erg bekend wedstrijd-viswater waar al diverse internationale 

kampioenschappen hebben plaats gevonden. De vangsten waren altijd uitstekend te noemen 

maar ook hier is er nu toch echt iets minder vis. 

Alle jongens uit het team hebben heel wat keren dit water bezocht de laatste tijd en echt goede 

vangsten waren eerder uitzondering dan regel. 

Die vangsten bestonden vooral uit brasem en ook best wel regelmatig giebels. Om die 

vissoorten zou het dus vooral gaan. 

Ook was er best veel kleine vis, meest voorn en baars, te vangen en die kleine vis speelde ook 

echt een belangrijke rol omdat simpelweg de brasems en giebels nu niet bepaald in grote 

aantallen te vangen waren. 

 



 
 

We visten hier in April de Van Den Eynde-wedstrijd en die wedstrijd was erg belangrijk. We 

wonnen niet maar twee van onze teams eindigden op de plaatsen 3 en 4. Op zich mooi maar 

veel belangrijker was dat we “op tactisch gebied” fantastisch veel leerden wat in de tijd 

richting het WK geperfectioneerd kon worden. 

De visserij op de brasems en giebels veranderde eigenlijk totaal niet sinds April, we begrepen 

wel steeds beter de omstandigheden en dat was van vitaal belang. 

Nu was er duidelijk meer kleine vis te vangen dan destijds en dat werd een extra mogelijkheid 

die we perfect onder de knie dienden te krijgen. 

 

We waren volgens mij echt klaar voor het kampioenschap toen het zover was. Een prima 

trainingsweek na een ook hele goede voorbereiding. Ik proefde ook echt vertrouwen bij 

iedereen vooraf. 

Ook dat is allemaal mooi (dat is de maximaal te bereiken situatie, dus prima) maar ik heb 

inmiddels zoveel ervaring opgedaan in het internationale vissen dat ik gewoon weet dat de 

wedstrijd altijd weer anders is en ook gewoon dat wat erin zit er lang niet altijd uit hoeft te 

komen. Onze rijke recente historie van “wel bijna maar toch uiteindelijk net niet helemaal” 

spreekt wat dat betreft voor zichzelf. 

 

De loting speelt bij dit soort wedstrijden gewoon ook een rol en toen ik die loting zag van ons 

voorafgaand aan de eerste wedstrijd was ik, zacht gezegd, totaal niet blij. 

Na een week van training zie je natuurlijk echt wel waar de betere en ook slechtere stukken 

zijn van een parkoers en ik dacht echt zoiets van “dat had wel iets beter gekund” toen ik onze 

nummers zag. Er zaten echt moeilijke plaatsen bij. 

Toen we na de wedstrijd dan ook 3
e
 bleken te staan met slechts 3 punten achterstand op de 

leiders Oekraïne kon ik alleen maar erg blij zijn met die prestatie. Zoiets valt niet meteen op, 

maar nu ik erop terug kijk was dat gewoon de basis van ons eindresultaat met enkele 

werkelijk uitstekende klasseringen uit eigenlijk hele moeilijke situaties. 

 

We begonnen aan dit kampioenschap met een team van 6 vissers en (deze keer nog meer dan 

anders) het slechtste moment van de week is het moment dat de reserve moet worden 



gekozen. In dit geval werd dat Dirk Ekkelenkamp, die dat trouwens perfect oppakte (zo 

belangrijk in een teamwedstrijd!). 

Als coaches vonden we dat we na de eerste dag, zoals afgesproken vooraf, die “zesde” man 

moesten laten vissen in plaats van “het minste resultaat op papier”. 

Ook dat moment is niet leuk. In dit geval was Theo Leyrik het “slachtoffer” terwijl Theo 

tijdens de trainingen één van de beste mensen was en hij ons bovendien op de zaterdag uit een 

hele moeilijke situatie heeft gered. Ook dat is echter onderdeel van het geheel in een goed 

team en ook Theo ging er fantastisch mee om. Het lijkt me logisch dat dit soort dingen voor 

ons coaches natuurlijk prachtig zijn om mee te maken. Wanneer zoiets op zo’n manier gaat op 

beide dagen dan geeft dat echt het gevoel dat er een echt team staat. 

 

De tweede dag gaf een op papier veel betere loting en ik had echt vertrouwen in een goede 

afloop na het zien van onze nummers. Vertrouwen maar nogmaals, geen grenzeloos 

vertrouwen. Er kan zoveel gebeuren en ook mis gaan. 

Het gevaar was dat 6 teams eigenlijk heel erg dicht bij elkaar stonden waarbij de voor mij 

(met alle respect voor alle andere teams) sterkste teams (België en vooral Engeland) juist 

achter ons stonden. 

Met name Engeland (echt bizar sterk tijdens de trainingen) met zijn historie van “comebacks” 

op de tweede dag vreesde ik. We mochten echt nergens een steekje laten vallen. 

 

Het begin van de tweede dag verliep ronduit matig. In het eerste half uur van de wedstrijd 

werden verrassend veel brasems geland op plekken die tijdens de eerste dag weinig hadden 

opgeleverd, waarna het veel stiller werd overal. Van die vroege vissen vingen wij er niet 

genoeg om op dat moment op een medailleplek te staan. 

 

We wisten dat de laatste twee uren van de wedstrijd bijna alles beslissend waren en, net als 

tijdens de eerste dag eigenlijk, die twee uren liepen veel beter. 

Met nog zo’n anderhalf uur te gaan stonden er 4 teams vrijwel gelijk volgens mijn bereke-

ningen. Voor wat die waard waren dan, want de situatie veranderde constant. 

Het vreemde was dat bijna overal alles uitstekend liep, behalve daar waar we de op papier 

beste plek hadden geloot. Ging er daar iets niet goed? Ik zou niet weten wat. De aanpak daar 

was identiek aan die van eerder in de week toen we daar fantastisch vingen. Het probleem was 

gewoon dat de vissen daar nu niet aanwezig leken, althans niet de brasems. 

Leo Koot had die stek geloot en hij ving gelukkig wel een aantal super belangrijke kleine 

vissen op onze kortste visafstand. Die vissen speelden uiteindelijk een hele belangrijke rol. 

 

 
Veel publiek bij de weging 

 



Toen het eindsignaal ging had ik berekend dat Oekraïne zou winnen. Engeland, Hongarije en 

wijzelf streden voor de tweede plaats volgens mij. 

Je berekent zoiets aan de hand van allerlei info die je hoort van de bankrunners en ook 

mensen die dat werk doen voor de andere landen.  

Meestal klopt dat allemaal best goed en het was dan ook bijna niet te geloven dat ik plotseling 

het bericht doorkreeg dat zowel Oekraïne als Hongarije behalve enkele hele goede uitslagen 

ook een echte “misser” hadden opgelopen die niet zo was ingecalculeerd. 

Het volgende bericht was zo mogelijk nog beter. Twee van onze bankrunners gaven een iets 

betere uitslag door van onze mensen dan ingeschat. 

Alles hing nu af van Engeland dat wel een aantal punten op ons diende terug te winnen. 

 

De rest is nu historie. We wonnen zelfs de tweede dag met 27 punten voor Engeland met 28 

wat betekende dat we met 5 punten voorsprong op Hongarije de wereldtitel wonnen. Echt een 

fantastisch moment na één van de spannendste uren die ik ooit meemaakte in het 

internationale vissen. Ik denk ook dat we het verschil maakten letterlijk in de laatste 10 

minuten. Zoiets bedenk je toch niet? 

 

Om het succes helemaal mooi te maken was er ook nog de tweede plek individueel voor 

Arnout van de Stadt met twee maal een tweede plek in zijn vak. Schitterend natuurlijk! 

 

 
De ploeg met coaches en bankrunners 

 

Tja, wat kan je verder zeggen? Geloof me wanneer ik zeg dat de laatste jaren door heel wat 

vissers en ook mensen achter de schermen naar een moment als dit is toegewerkt. Dit is de 

ultieme beloning voor al dat werk. Prachtig! 

 

Jan van Schendel 

 



 

 

 

 

 


