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Klein, maar fijn te vervoeren

Die luxueuze, grote visstoelen van tegenwoordig mee naar de waterkant
zeulen, is - zeker voor struinende visser - soms een ware crime. Gelukkig
biedt Avid Carp soelaas met haar ‘Transit Superlow Chair’. Een compact te
vervoeren, lichtgewicht visstoel, die desondanks aan alle kwaliteitseisen

voldoet.

DOOR ROBERT DE WILT

pgeborgen in de bijgeleverde

draagtas is de Transit Super-

low Chair erg eenvoudig te
transporteren. Zo past het langwerpige
pakketje met gemak op je vistas, in je
onthaakmat of onder je arm. Handig
voor de actieve visser die weinig mee wil
zeulen, maar toch het gemak van een
fijn stoeltje wil. Al gaan deze voordelen
natuurlijk net zo goed op voor alle andere
sportvissers die hun uitrusting simpel-
weg zo compact mogelijk willen houden.

Maar zit hij ook comfortabel? We vragen
collega Danny Bok om plaats te nemen

in de Transit Superlow Chair. Zijn relaas:
“Het ding zit zeer comfortabel, met arm-
steunen van zacht foam en kleine ‘mod-
derpootjes’ onderop.” Wel valt het Danny
op dat het zitvlak zich erg laag boven de
grond bevindt. Dat vraagt natuurlijk iets
meer inspanning bij het opstaan. Maar
ja, het is niet voor niets een Superlow
Chair.

AVID CARP TRANSIT SUPERLOW CHAIR

Functionaliteit /// / /

Vernieuwend / / / /ﬂ

Waar voor je geld / / / / ﬂ
\ Adviesprijs: €49,95 )

Heeft de ruim bepakte karpervisser met
bestelbus en trolly dan helemaal niets aan
dit product. Wel degelijk! Wat dacht je van
een ‘gastenstoel’? Ideaal voor je vismaat of
collega visser die even een babbeltje komt
maken. Van het zitten op een onthaak-
mat krijg je op den duur immers ook een
kromme rug; mocht de mat tiberhaupt
nog droog zijn. Hetzelfde geldt voor als je
zelf eventjes bij de buren of je vismaat wilt
buurten. Punten van kritiek? Ach, mis-
schien had Avid Carp ook de productnaam
gelijk nog wat compacter kunnen maken.
Meer info: www.avidcarp.com

HERWIN KWINT

NIEUWE HENGELS

Toen ik 15 jaar was, had ik eindelijk het geld bij elkaar
verdiend om mijn droom karperhengels te kopen:
twee tweedehands Canal-Masters, een huismerk van
een hengelsportzaak in Almelo. Wim, de eigenaar
van deze zaak, belde mij op een vrijdagmiddag op.
De hengels konden worden afgehaald.

Alsof het luchtalarm had geklonken. Direct na het
avondeten sprongen mijn pa en ik diezelfde avond
nog in de auto. Hoe dichter we bij Almelo kwamen,
hoe nerveuzer ik werd. De grond zakte onder me van-
daan toen uiteindelijk bleek dat er op vrijdagavond
geen koopavond was in Almelo. De hengelsportzaak
was gesloten. Bij het aanschouwen van de donkere
winkel was ik werkelijk het janken nabij. Ik had me er
zo op verheugd...

Mijn vader vroeg een voorhijganger of die misschien
wist waar de eigenaar van de hengelsportzaak
woonde. Wim bleek te zijn verhuisd naar een nieuwe
wijk in Almelo, maar waar precies wist de passant
ons niet te vertellen. Toch zetten we koers naar de
woonwijk. We gingen Wim wel eventjes zoeken.

De woonwijk bleek echter een compleet dorp. Mijn
pa belde zomaar lukraak bij iemand aan. De wijk was
echter dusdanig nieuw dat men niet eens wist hoe
de buren heetten. Pas bij de derde persoon kwamen
we verder. Deze behulpzame Tukker had een dochter
die bij de PTT werkte. De man belde zijn dochter en
die informeerde op haar beurt bij collega ’s. Enja
hoor: er rolde een straat uit, maar nog geen exact
woonadres.

Uiteindelijk, na nog twee keer bij wildvreemde men-
sen te hebben aangebeld , vonden we toch het huis
van Wim. Gelukkig was hij thuis. Hij startte meteen
zijn Mercedes en reed met ons naar de winkel. Wim
schakelde het alarm uit, deed het licht aan en pakte
twee foedralen. Wat een hoogtepunt in mijn leven als
sportvisser. Alsof Wim de bruid afleverde...

Herwin Kwint is auteur voor diverse karperbladen en
publiceerde onder meer in “Een woord van zwijgen’.
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