Marco Kraal zou zeggen:
“Kikker dit!"”

~ KERMIT DE KIKKER

Snoek is een echte veelvraat. Naast vis staan er bijvoorbeeld ook
watervogels, muizen en kikkers op het menu. Waar imitatievogeltjes en
-muizen nog wat vergezocht lijken, zijn er al wel volop kikker-imitaties op
de roofvismarkt verkrijgbaar. Nieuwkomer is de ‘Kikker’ van Tournament
Baits. Een fraai vormgegeven en grappig stuk rubber.

e kunt van een kikker geen veren

plukken. Maar één telefoontje

naar Evert Oostdam — verdeler
van Tournament Baits — en een dag later
liggen de dingen al in ons postbakje. Kik-
kers in alle vier de verkrijgbare kleuren.
Inclusief een stel 25-grams ‘Flex Heads”:
loodkoppen zonder haak eraan, maar mét
schroefdraad om in de kop van de kikker te
draaien. Alleen nog een stinger (stalen lijn-
tje met dreg) eraan en het ding is visklaar.

TOTAAL ANDERE ACTIE

Van hardcore snoekvissers wisten we

al langer dat Esox lucius niet vies is van
kikker-imitaties. Aan de vangkracht twijfe-

INGEZOOMD

Verkrijgbaar in redhead, oranjebruin,
limoengroen en donkergroen.

Loodkop en stinger eraan en gaan!

len we dan ook niet. Wel zijn we benieuwd
naar de verschillen in actie tussen zo'n
‘twee staartige’ kikker en een normale rub-
beren shad of bull dawg. Die blijkt tijdens
de praktijktest inderdaad compleet anders.
De kikkerpoten zorgen voor veel trillingen
en een apart zwemgedrag. Deze afwij-
kende actie zou bij de snoek meer agressie
moeten opwekken. Die andere actie is
dressuur technisch gezien natuurlijk ook
interessant.

GEEN LAST VAN GROEN

Omdat de enkele dreg op de rug (tussen de
poten) is gemonteerd, haken we opvallend
weinig waterplanten. Ideaal voor de nazo-
mer en herfst, als er nog veel groen in het
water zit. De dreun die we na een half uur
op de hengel krijgen, blijkt dan ook geen
pluk wier te zijn. Het gaat om een stevige
‘groenjas’ — uit helder water waar vrij veel
met kunstaas wordt gevist. Deze nieuwe
Kermit is dus met vlag en wimpel geslaagd
voor de Vuurdoop.

Meer informatie: www.pikemasterlures.nl
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HERWIN KWINT

Vorige winter heb ik samen met mijn vismaat een
koppelwedstrijd gevist. Tijdens zo'n wedstrijd heb
je één stek die je samen bevist. Omdat de stoep-
tegels uit de grond vroren, belde ik kort voor de
aanvang met de organisatie. Diverse waterpartijen
waren immers compleet dichtgevroren en daarbij
zou het ook op de wedstrijddag behoorlijk gaan
vriezen. Vol verbazing werd mij medegedeeld dat
er ‘viteraard’ gewoon werd gevist.

Het wedstrijdparkoers bleek ook dichtgevroren,
maar een vrachtschip had een spoor achtergelaten
waarin ‘ijsvrij’ kon worden gevist. De harde en
vooral steenkoude oostenwind maakte dat de min
zes graden aanvoelde als min vijftien. En zo peilden
we ons dobbertje uit tussen de drijvende ijs-
schotsen. Na een uurtje zat menig deelnemer in de
stationair draaiende auto om zichzelf te ontdooien.

Het werd een zwarte bladzijde in de wedstrijd-
agenda. Na een poosije vielen er zelfs talloze
doden. Jawel, alle maden lagen stijf bevroren en
morsdood in het bakje. Nimmer heb ik zoveel vis-
sers zo doodongelukkig om zich heen zien kijken.
Alsof er bevroren pinguins stonden te wachten
op redding door Greenpeace. De hunkering naar
het eindsignaal droop van ieders gezicht. De
sfeer kwam overeen met die van een uitvaart. En
niemand die wat ving.

Plots kreeg mijn vismaat toch nog beet. Aan

de haak hing een schele pos van 10 centimeter.
Eenzaam verdween de schele in het grote leefnet.
Tot op het bot verkleumd konden we toch nog een
visje aanbieden aan de weegploeg. De naald van
de weegklok sloeg niet eens uit. Het gewicht werd
daarom geschat op 30 gram. Daarmee werden we
vierde. Dit leverde de man 50 euro en mij een fikse
voorhoofdsholteontsteking op.

Moraal van dit verhaal: geniet nog maar even van
de zomer...

Herwin Kwint is auteur voor diverse
karperbladen en publiceerde onder meer in

“Een woord van zwijgen deel len Il
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