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KUsTVissen is KiCKen!
nederland kent een groep jonge kustvissers om trots op te zijn. de laatste jaren stonden ze tijdens 
wereldkampioenschappen geregeld op het podium. Vorig jaar nog kwamen ze met de bronzen plakken om 
de nek terug van het WK in spanje. Hét Visblad was aanwezig bij de laatste Topcompetitiewedstrijd aan 
de amazonehaven en sprak met vier van de vijf teamleden die dit jaar in egypte om de hoogst haalbare 
eer strijden. stuk voor stuk talentvolle jongens met verschillende ideeën maar met één gezamenlijke 
droom: wereldkampioen worden.

TEKST EN FOTOGRAFIE JESPER NEELEMAN

niels Janse (17), Breskens (Zeeland), WK-teamlid 2009 
internationale ervaring: nog geen

Gefeliciteerd met het winnen van de Topcompeti-
tie! Heb je het nog gevierd? 
“Ja, een beetje. In een café in Breskens. Ik heb 
echt zin om naar het WK te gaan, misschien 
maak je het wel nooit meer mee.” 

Wat lijkt je het leukste van deelname aan zo’n 
wereldkampioenschap? 
“De uitdaging, dat je het tegen de top van de 
wereld opneemt.” 

Wat zijn jouw sterke punten? 
“Ik denk zelf het ‘ver gooien’. En de manier 
waarop ik vis, de onderlijnen, het aas.” 

Leg uit… 
“Ik gebruik sowieso altijd fluorcarbon-onderlij-
nen, dat wordt onder water onzichtbaar. Toen ik 
dit jaar Nederlands Kampioen Kustvissen werd 
gebruikte ik die lijnen en daar ben ik sindsdien 
mee doorgegaan.” 

Tip van Niels: 
gebruik fluorocar-
bon onderlijnen, 
dan krijg je gewoon 
meer aanbeten.

Niels Janse, winnaar 
van de Topcompetitie 
Kust Junioren 2008, 
is zonder twijfel een 
jonge belofte.

Wat wil je nog verbeteren? 
“Mijn worp. Ik heb de techniek daarvoor wel 
onder de knie, dat heb ik van Sjaak Verhagen uit 
Cadzand geleerd. Maar ik wil nóg verder kunnen 
gooien. Dat ligt ook aan je spullen, die spelen 
daarin een grote rol. Het is dan ook de bedoeling 
dat ik m’n uitrusting de komende jaren nog uit ga 
breiden.”

Wat is je ultieme droom? 
“Wereldkampioen worden, ik wil de beste zijn.”

Hoelang vis je al? 
“Toen ik nog een klein ventje was ben ik in het 
zoete water begonnen. Door de mensen van de 
club werd ik op sleeptouw naar het zoute water 
genomen.”

Hoe vond je de laatste twee Topcompetitiewed-
strijden gaan? 
“Lastig, ik heb een beetje onder m’n kunnen 
gevist en gepresteerd. Het ging niet goed daarom  
ben ik ontevreden. Zo simpel ligt dat.” 

Waarom zien de kenners jou als één van de 
meest getalenteerde jonge kustvissers? 
“Misschien door de status die ik neer heb gezet, 
of de afstand die ik kan gooien. Want hoe je 
het ook wendt of keert, ver werpen blijft in de 
zeehengelsport belangrijk.”  

rico ’t Mannetje (19), rockanje (Zuid-Holland), 
WK-teamlid 2009
internationale ervaring: drie WK’s

Heb je daar op getraind? 
“Heel vaak, ja. Eerst heb ik naar de juiste mensen 
gekeken, om te zien hoe zij het doen. Daarna 
ben ik zelf gaan oefenen. Dat deed ik drie keer 
per week. Dan ging ik naar het strand, en ging ik 
achter elkaar inwerpen om het onder de knie te 
krijgen. Dat was maandenlang hard werken.” 

Wat zijn je sterke punten? 
“Op snelheid vissen en ‘dicht onder de kant’ 
vissen. Dus op snelheid in een korte periode 
grote aantallen vis haken. Daar valt op te trainen, 
ja. Het is gewoon een kwestie van veel oefenen 
zodat je in een ritme komt. Binnenhalen, snel de 
onderlijn weer afclippen, aanclippen, ingooien 
en dat alles als het effe kan in één beweging. Je 
spullen zoeken kost te veel tijd.” 

Wat wil je nog verbeteren in de toekomst? 
“Het vissen op vijftig á zestig meter. Dat klinkt 
gek, maar ik vind het moeilijk om een soort ‘halve 
afstand’ te gooien. Ik ben er wel altijd mee bezig 
en ik blijf erop trainen, maar ik denk dat het een 
zwak punt blijft. Ik kan beter of heel kort, of heel 
ver uit de kant vissen.”

Sla je op iedere aanbeet aan of laat je het aas ook 
wel eens langer liggen? 
“Als ik onder de kant vis wil ik iedere aanbeet 
direct verzilveren, dan vis je op beetregistraties. 
Als ik verder vis dan doe ik het op tijd. Als die 
top dan blijft gaan heb ik wel het geduld om te 
wachten tot er een tweede en misschien derde 
vis bij komt hangen.” 

Wat is je ultieme droom? 
“Individueel goud op een WK.”

Tip van Rico: zorg dat alles een vaste plaats 
heeft zodat je tijdens het vissen geen tijd 
verspilt aan onnodig zoekwerk.

Rico is in de ogen van veel insiders een van de beste jonge kustvissers  van dit moment.

Marijn Gabrielse (19), 
Westkapelle (Zeeland), 
WK-teamlid 2009 
internationale  
ervaring: “die moet 
nog beginnen!”

Hoelang vis je al?
“Vanaf mijn vijfde of zesde. Ik begon gelijk met 
kustvissen, ja. Als je in Westkapelle woont is het 
zoute water overal om je heen.”

Hoe vond je de laatste Topcompetitiewedstrijden 
gaan? 
“Ik had er ’s ochtends, na de eerste wedstrijd, 
een hard hoofd in. ’s Middags ging het goed, ik 
ben tevreden.” 

Je liep voor het binnendraaien van de vis als 
één van de weinige deelnemers helemaal naar 
beneden. Waarom? 
“Ik speel liever op safe, dus dan loop ik naar 
beneden. Als je ‘m van bovenaf op de kant wil 
krijgen vliegt de vis een stuk door de lucht, dan 
heb je de kans dat ie eraf valt. Wat ik doe kost 
tijd, maar iedereen maakt daarin voor zichzelf 
een afweging.” 

Wat is je sterke punt? 
“Ehhh…” 

Kom op, je mag over jezelf opscheppen nu! 
“Ja, maar ik ben niet zo’n opschepper. Als ik 
kijk naar de laatste twee Topcompetitiewed-
strijden dan bleef ik geloven dat het nog kon. 
Ik probeerde me goed te concentreren en m’n 

voorbereiding was zeer in orde. Als dit alles 
goed is, dan kun je het in elk geval niet op jezelf 
steken.” 

Wat houdt zo’n voorbereiding voor jou in? 
“Ik ben vier keer naar het strand geweest om 
aas te steken, dan ben je dus al vier dagen 
onder de pannen. Dat aas moet je daarna nog 
verzorgen, daar gaat ook tijd in zitten. Verder 
moet je ervoor zorgen dat je spullen goed zijn, 
want overschakelen op ander materiaal kost 
tijd.”

Met wat voor aas viste je tijdens de laatste 
wedstrijd? 
“Met pieren en witjes. Daar was ik de wedstrijd 
mee begonnen. Als je daar vertrouwen in hebt 
en het loopt, dan ga je niet zoeken naar iets 
anders. Dat doe je pas als iets niét werkt.”

Wat wil je in de toekomst nog verbeteren? 
“M’n werpafstand, dat is nog een beetje m’n 
zwakte. En hoe verder je werpt, hoe groter het 
gebied is dat je kunt bereiken.”

Wat is je ultieme droom? 
“Op een WK hoog eindigen.”

Marijn Gabrielse 
uit Westkapelle 
tijdens de laatste 
Topcompetitie 
wedstrijd met een 
doubletje wijting.

Tip van Marijn: Beter drie 
wijtingen in de hand, dan 
tien in de lucht!
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Maiko Jongenelen (19), 
Putten (noord-Brabant) , 
WK-teamlid 2009 
internationale ervaring: 
deelname aan WK 2008

Hoelang vis je al? 
“Vanaf m’n vijfde.” 

Je prikte tijdens de laatste Topcompetitiewed-
strijd gaatjes in de zeepieren. Waarom? 
“Dan komen er geurstoffen vrij. Er komt in het 
water dan zo’n wolkje met geurstof uit de pier, 
dat kunnen ze ruiken of zien. Een vis zwemt rond 
en als ie wat ziet vreet ie het op. Een kabeljauw 
is in feite de stofzuiger van de zee. Als zo’n vis 
iets ziet wil die dat inspecteren en als het goed 
is eet ie het dan op. Als ik op deze manier goed 
vang blijf ik zo vissen. Als het stilvalt probeer ik 
een andere manier. Het is overigens zo dat ik die 
pieren pas lek prik als het niet loopt, ik doe het 
dus niet standaard.” 

Waarom vis je met een kortere en gevoeligere 
hengel dan de rest?
“Met die stugge hengels zie je de beten niet, die 
zie ík wel. Ik vis met een hengel van 4,25 of 4,5 
meter, de rest gebruikt meestal hengels van 5 
meter lang. Bovendien kan ik niet goed met een 5 
meter lange pook vissen. Dat vind ik niet fijn om 
mee in te gooien.” 

Wat is jouw sterke punt? 
“Mijn inzet. Ik blijf volhouden tot het einde. Verder 
vind ik dat je het leuk moet houden. Of het nou 
goed gaat of niet, je moet blij zijn als je wat 

vangt en de moed niet laten zakken. Ik blijf altijd 
proberen om die vis te haken.” 

Wat wil je nog verbeteren? 
“Ik wil nog een stukkie sneller vissen, dan kun je 
automatisch meer vangen als er veel vis zit.” 

Wat is je ultieme droom? 
“Ik ben al eens op een boot in Noorwegen gaan 
vissen, dat vond ik fantastisch. Daar zou ik nog 
wel eens willen vissen. Je vangt daar bijvoorbeeld 
rode zeebaars, die vang je hier in Nederland niet. 
Hier zijn het vaak vissen tussen de 15 en 30 cen-
timeter, daar liggen de lengtes eerder tussen de 
40 en 70 centimeter. Dat zijn de leukere formaten 
om te vangen. Wereldkampioen worden zie ik 
ook zeker wel zitten. Ik vind het fantastisch om 
volgend jaar mee te gaan.” 

Gaan we nog veel van je horen? 
“Dat ligt eraan hoe het gaat. Als het aan mij ligt 
wel. Ik zou er alles voor geven om een keer een 
gouden plak op een WK te winnen. Ik ga m’n best 
doen en meer kan ik niet doen.”Maiko Jongenelen kiest in tegenstelling tot 

de meesten voor een korte hengel.

WK KUsT JUniOren 2009

Coach Henry Karremans heeft voor het WK Kustvissen Junioren in 2009  
nevenstaande jongemannen tot zijn beschikking. Zij zullen zich op een tropi-
sche visserij moeten voorbereiden aangezien deze match in egypte plaats-
vindt. Karremans: “dat is wel even andere koek dan het gepriegel op klein 
grut in ons eigen water. Maar ik ben er vast van overtuigd dat we met deze 
jonge club flexibele vissers toch een sterk team hebben. Welke vissoorten 
het hoofddoel gaan vormen weten we nog niet, maar dat het spannend gaat 
worden staat vast.”

HET WK TEAM
Niels Janse, HSV Wielingen – Cadzand
Maiko Jongenelen, HSV De Slufter – Rotterdam
Arjan van Moort, HSV De Zeebaars – Scherpenisse
Marijn Gabrielse, HSV Westkapelle – Westkapelle
Rico ’t Mannetje, HSV De Zeenaald - Melissant

Tip van Maiko: In moeilijke omstandigheden prik 
je een zeepier lek zodat er extra geurstoffen vrij 
komen.


